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TOEKOMST VOL VAN HOOP

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Met een groot verdriet in ons hart en toch dankbaar 
dat hem veel leed bespaart is gebleven, moesten wij 
na 36 weken en twee dagen zwangerschap afscheid 
nemen van ons zoontje en broertje

Wij zullen altijd van je blijven houden
Je paps, mama, broer en zus

Nathan is op 11 mei 2022 geboren en gestorven in  
het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.

Hierbij willen wij samen met onze ouders en groot-
moeder bij stilstaan in een rouwdienst maandag 16 
mei 2022 om 10.30 uur in ons woonhuis.

Aansluitend zal in besloten kring Nathan worden  
begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Haag-
sestraat te Lienden.
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