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Een kind van God te zijn - en anders niet..
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DAGDROOM

lk kijk door 't raam en zie de wolken drijven,
en ongewild gaan mijn gedachten mee
ver weg, ver weg. |k wil hier niet meer blijven,
ik wil de bergen zien, de bossen en de zee;

k Wil dat de wind mijn haren zacht zal strelen,

en dat de zon mij als een minnaar kust;
lk wil mijn franen met de regen delen,
'k wil dat de nacht naast mij op 't kussen rust.

lk wil alleen zijn met de stille bormen,
de bloemen storen mijn gedachten niet;
lk wil de dromen van de bergen dromen,
en zingen in een juichend vogellied.
lk wil gelukkig langs de paden zwerven,
ik wil vergeten al mijn grauw verdriet,
en eindelijk weer de stille rust verwerven
een kind van God te zijn - en anders nief..

Wij zijn er naarfoe gegroeid.
Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk.
Op 26-09-2025 is overleden

onze lieve vader en grootvader
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Carin & Eric Regnery
Ad van Tuil

en kleinkinderen

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 2 oktober 2025
o 1400 uur in Rouwcentrum De Munnikenhof
Munnikenweg 4, 3905 MH Veenendaal

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
en een informeel samenzijn met elkaar tot 16.00 uur
in het eerder genoemde rouwcentrum.

Onze dank geldt in het bijzonder de roerende zorg
van het verplegend personeel van 'De Engelenburgh”

Correspondentieadres:
Carin Regnery
Heinrich-Heine-Garten 16
L0549 Dusseldorf - Duitsland



