Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn,
Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn,
s Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan...
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Verdrietig maar dankbaar voor haar liefde, aandacht en vele fijne jaren
samen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

( \ Geurtje Willemsen-Janssen van Doorn

echtgenote van
‘Wat de toekomst brengen moge, senore

Mijge[eic[t des Heeren Aand: y Jef Willemsen (in liefdevolle herinnering)
moedig sla ik dus de ogen ] fesjuliers
naar het onbekende land. ;
Leer mij volgen zonder vragen; : * Dodewaard, 30 september 1927 1 Kesteren, 5 september 2022
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen o
met een T’l/LStig kalmen moed] Teus (in liefdevolle herinnering)

: ¥ Trudie & Fedor
Waar de weg mij brengen moge, Willem & Jeannet
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land. / Henriétte & Bert

&

Marius & Marjo

Kleinkinderen en achterkleinkind

Gelegenheid tot condoleren is er op vrijdagavond 9 september van 19:30 tot
20:30 uur in de Hervormde Kerk, Waalbandijk 58 Dodewaard.

De afscheidsdienst zal worden gehouden in de Hervormde Kerk in
Dodewaard op zaterdag 10 september om 11:00 uur, waarna wij Geurtje naar
haar laatste rustplaats zullen begeleiden.

Graag nodigen wij u uit om na de begrafenis nog even na te praten en
herinneringen te delen in Herberg De Engel, Waalbandijk 102 Dodewaard.

Geen bloemen.

Correspondentieadres:
Fam. Willemsen
p/a Henriétte Peters van Ton
Floris van Pallandtstraat 12, 4041 JD Kesteren






