Ger Mijnhawt

* Arnhem, 1 april 1944

t Ochten, 11 september 2024

Voor mij is het niet erg meer,
daarvoor is het verleden.
Wel voor jullie die ik achterliet,
vaarwel en wees tevreden.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Psalm 4 vers 3

Na een leven van toewijding en liefde voor ons allen,
vervuld van fijne herinneringen, geven wij bedroefd kennis,
dat door de Heere uit ons midden is weggenomen
onze lieve moeder en omi

Gerda Minhawt
Ger

sinds 16 januari 1988 weduwe van

Pieter Schouten

Gerti en Bert
Daniélle © en Giliam
Alessio

José

Karin
Linda en Jovin
Dian en Martijn

Aart-Pieter
Joél
David

Correspondentie
Oranjestraat 2, 4051 BD Ochten

Er is gelegenheid om de naaste familie te condoleren en u kunt symbolisch
afscheid nemen van Ger bij gesloten kist voorafgaand aan de afscheidsdienst
van 10.15 uur tot 10.45 uur.

U bent uitgenodigd in de afscheidsdienst met Woord en Gebed, D.V. dinsdag
17 september 2024 om 11:00 uur, in ‘Het Baken’, achter de Hervormde kerk,
Kerkstraat 1 te Ochten.

Aansluitend zullen wij Ger gaan begraven op de Hervormde Begraafplaats
aan de Liniestraat te Ochten.

Na afloop van de begrafenis is er voor degene die het willen de gelegenheid
om in ‘Het Baken’ informeel samen te zijn.

De rouwdienst en begrafenisplechtigheid zijn ook te beluisteren via:
www.weversuitvaart.nl

Niemand weet wat het leven is,
alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is.



